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Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. adına KEMAL ILICAK 


Genel Yayın Müdürü 
Yazı işleri Müdürü 
GENEL SAYI:347 Teknik Yönetmen 


Sevgili Çocuklar, 

Önümüzdeki hafta “Yerli Malları Koruma ve Tutum” haftasıdır. 

Bunun anlamını: hepiniz bilirsiniz. 
Ama, bize gelen mektuplardaki isteklere de uyarak, bu-konu üzerinde durmak istiyoruz. Çünkü, “Milli” olan her ülkünün bilinmesi ve her zaman bu ülküye uygun davranılması için, onun canlı tutulması gerek. 

Yerli malları korumak ve tutumlu olmak, yurdun kalkınmasını gerçekleştirmek için hepimizin uyması gereken ilkelerdir. Başka bir deyişle, kalkınma 


dâvâsında herkese düşen görevlerden, 


biride tutumlu olmak ve yerli malı kullanmaktır. 

Tutumlu olmayanların, savurgan olanların düşecekleri durumu anlatan birçok atasözümüz vardır. “Hazıra dağ dayanmaz“, “Sakla samanı gelir zamanı“, “Ak akça kara gün içindir" deriz. 

İnsan hiçbir konuda, hiçbir şeyde savurgan olmamalıdır. Zamanı boş geçirmek zaman savurganlığıdır (Vakit nakittir,atasözünü hatırlayın). Gereğinden fazla para harcamak, para savunganlığıdır. Eşyayı veya aleti iyi kullanmamak, mal savurganlığıdır. Bir 


Yıllık 


Refik ÖZDEK 
Nur İÇÖZÜ 
Muzaffer ILICAK 


masrafı eklenir. 


Nasılsınız çocuklar ? 


TUTUM VE SAVURGANLIK 


UZAY AJANI LUK (25. sayfada) 


ABONE ŞARTLARI 
Altı aylık: 1300 TL. 
:2600TL,. 
Yurt dışı abonelerin posta 


kalemi, ucu kırıldı diye, ya da yarıya indi diye daha kullanılabilir olduğu halde atıp yenisini almak, defter sayfalarını anlamsız şekilde karalayarak yırtmak, ışığı, musluğu açik bırakmak, telefonu fazla meşgul etmek, bir yerine birkaç silgi kullanmak... görünüşte küçük, ama gerçekte büyük savurganlıklardır. 

Bir aleti veya eşyayı yapmaya çalışmamak, “daha kaliteli" diye yabancı malı almak da savurganlıktır. Yerli malı kullanırsak o malı yapan sanayi kolu gelişir, daha kaliteli mal yapar, paramız yabancılara gitmez. Ülkemiz daha zengin, daha güçlü olur. Uçağımızı, gemimizi, kamyonumuzu kendimiz yaptığımız zaman bunlar için yabancılara kasalar dolusu para ödemek zorunda kalmayız. 

Bütün bunları siz de biliyorsunuz sevgili çocuklar. Ama küçük kardeşlerinizi ve savurgan arkadaşlarınızı nazik bir şekilde tutumlu olmaya davet etmenizin bir görev olduğunu da unutmamalısınız. Böylece "yerli malı ve tutum haftası”nın amacına daha iyi hizmet etmiş olursunuz. 

Mutlu yarınlar sizin olsun sevgili çocuklar. 

R.Ö. 


ADRES 
Tercüman Çocuk Dergisi Tercüman Tesisleri 
Topkapı- İSTANBUL 
Telefon: 5 82 12 12 (20 hat) 


Dizgi ve Baskı: Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Tesisleri 


SÜLEYMAN ŞAH 
KİMDİR? 


Osmanlı Devleti'nin kurucusu 


olan Osman Bey'in büyükbabası- * 


dır. Kayıhan kabilesindendi. Cengiz Han'ın saldırılarından kurtulmak amacıyla ailesini alarak Altay'dan göç ettiği söylenir. Erzincan'a geldikten sonra yurt özlemi duymaya başladı. Daha fazla ilerlemekten vazgeçti. Dönüş yoluna geçmişti ki, Caber Kalesi yakınlarında Fırat Nehri'ne düşüp can verdi. O civarda yapılan mezar bugün bile TÜRK MEZARI olarak 


anılmaktadır. Oğullarından Gün- | 


doğdu ile Sungurtekin Orta Asya'ya döndüler. Dündar ile Ertuğrul Bey'ler ise Anadolu'ya geçerek yerleştiler. Böylece Osmanlı Devleti'nin de temeli atılmış ol- 
'du. 


| 


Yabancı ülkelerden mektup arkadaşı edinmek isteyen okurlarımızınısrarlı isiekleri karşısında International Youth Service (IYS)'nin adresini bir kere daha yayınlıyoruz. 


IYS P.B.125S.F-20.101 
Turku 10 FİNLAND 


Yukarıdaki adrese İngilizce olarak mektup yazacak kardeşlerimize IYS tarafından 10 adet katılma formu gönderilecektir. Böylece hem kendiniz hem de on arkadaşınız daha bu kuruluşa kaydolma imkânı bulacaksınız. Ancak IYS, formunu doldurup gönderirken belli miktarda ufak bir hizmet ücreti 


YABANCI ÜLKELERDEN ARKADAŞ EDİNMEK İÇİN 


ödemeniz gerekecektir. Bu ücreti, ilinizdeki merkez postanelerinden veya merkez bankalarından temin edeceğiniz Uluslararası Para Pulu'yla gönder meniz gerekmektedir. Zarf içinde para yollamamanızı özellikle Ohatırlatmak istiyoruz. Çünkü yasalarımıza göre, dıs lele zarf içinde para yollamak suç-İ 


BİZE YAZAN 
OKURLARIMIZ 


Ben Tercüman Çocuk'u yıllardır zevkle takip ediyorum. Kargı Lisesi 5/Edebiyat sınıfı öğrencisiyim Kargı Tercüman Çocuk Dergisi'nin muhabirliğini almak istiyorum 

Cihan Niyazi KAPICIBAŞI 


Sevgili okurumuz, dergimizin 


memnun etti. Bunun için yapılacak hiçbir işlem yoktur. Kelile yakın il ve ilçelerde meydana gel önemli olayları bize yazın. Haberlerinizi ve çekebilirseniz fotoğraflarınızı bekliyoruz. Başarılar dileriz. 


“TERCÜMAN ÇOCUK 


10 ARALIK 
NİÇİN İNSAN HAKLARI GÜNÜDÜR? 


İnsanların, ırk, yaş ve cinsiyet farkı gözetilmeden, insanlık haysiyeti içinde yaşaması için sahip olması gereken hakların hepsine birden, “İnsan Hakları” denir Çok eski bir fikir olan insan hakları,nazari olarak ilk defa İngiltere'de doğmuştur. “Hürriyetlerin büyük beratı” (Magna Charta Libertatum) denilen belge, İngiltere kralı John tarafından halkına verilmiştir. (1215) 


Bu akım zaman geçtikçe diğer ülkelere de yayıldı. Fransız ihtilali 


sırasında yayınlanan Insan Hakları Beyannamesi de aynı tip bir belge idi. Konu yüzyıllarca canlılığını muhafaza etti. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra insanlara klasik haklarının yanısıra bazı sosyal ve kültürel haklar da tanınmaya başlandı. En sonunda Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından hazırlanan yeni bir beyanname 10 Aralık 
1948 günü yürürlüğe girdi. Böylece 35 yıldan beri bütündemokra- 


. tik ülkelerde olduğu gibi, ülkemiz- 


de de 10 Aralık,İnsan Hakları Günü ciarak kutlanmaya başlandı. 


muhabiri olmak istemeniz bizi çok 


Pi. a > 
İbrahim DOĞRU Mehmet İYİSAN 


di 


ADIYAMAN' dan 
Sait Acar, ANKARA'dan 
IN İlhami Aytekin, ANTAL YA'dan Faik Yıldız, 

- BALIKESİR'den Soner Akdemir, BANDIRMA'dan Recai Sa mur, BURDUR'dan Elif Efe, BURSA'- dan Mustafa Dönmez, Gürkan Ada, ÇANAKKALE'den İsa Coşkun, DE-NIZLİ'den T.Girain. ESKİSEHİR'den Mustafa Sarbay, İÇEL'den Fatih Ballı, İSTANBUL'dan Cengiz Güzel, KAYSERİ'den Köksal Kızılçın, KIRŞE-HİR'den Atilla Çöl, ZONGULDAK”tan Uğur Deniz Aktürk. 
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DEVAMI HAFTAYA 


on yıllarda yalnız 

spor otomobiller- 

de değil, deniz 

araçlarında, Özellikle sürat tekneleri yapımında da yenilikler birbirini izliyor 

Otomobil imal eden firmalar her yıl normal modellerin yanısıra spor arabaları 


Yeni deniz taşıtları birbirinden hızlı, birbirinden güçlü... 


da satışa sunarlar. Bunların bildiğiniz otomobillerden oldukça farklı bir görünüşü vardır. Ayrıca süratleri de fazladır. En önemli alıcıları ise değişikliğe meraklı ve fazla para vermeyi göze alan kişilerdir. 

Deniz araçlarında da artık aynı durum gözleniyor. Normal deniz motorları yanında sürat teknelerine duyulan ilgi giderek yaygınlaşıyor. Bu yüzden, tıpkı spor otomobillerde olduğu gibi, içinde çok güçlü motorlar bulunan ve yüksek sürat yapabilen tekneler denize indiriliyor. 

Bu sürat teknelerinden biri, İngiltere'de yapılan ve “Searider” ismi verilen araç. 
330 beygir gücündeki motoru ile saatte 50 mil yapabiliyor. Bu özelliği ile yarış motoru sınıfına girdiği halde altı kişi alacak kadar büyük. 
Aracın en önemli özelliği son derece konforlu oluşu. 
En modern elektronik araç- 


larla donatılmış teknenin içinde yerler baştan aşağı halı kaplı. Amerikan bara kadar her şey düşünülmüş. , 

Açık denizde yönetim, uçaklarda olduğu gibi otomatik pilota bağlanabiliyor. 
Yani tekne, bir kişinin devamlı dümen tutmasına gerek kalmadan, belirlenen rotada yol alabiliyor. Radarı olduğundan en yoğun siste bile güvenle yolculuk yapılabiliyor. 

Bu modelin normal tiplerinin boyu 10 metre 75 santim. Enleri 3 metre 23 santim. Büyük ve lüks tiplerin 
uzunluğu ise 12 metre 80 
santimi buluyor. Yakıt denoları 682 litre benzin alıyor. 
Ayrıca 227 litrelik bir de yedek depoları var. 

Spor teknelerin hepsi “Searider” gibi lüks değil tabii. Meselâ “Rabbit” (Tavşan) modeli oldukça basit bir yapıya sahip. 

Uzunluğu 3 metre 60 san- 


tim, genişliği 1.5 metre olan bu teknenin gövdesi fiberglas. Dıştan takma motorla hareket eden tekneyi daha ziyade su kayağı meraklıları kullanıyor. Teknenin büyük hız yapabilmesi için 25 beygir gücünde bir motor yeterli oluyor. 


Spor teknelere bir başka örnek de “Sea Dart” ismi verilen model. Bu modelin özelliği hidrofil oluşu. Hız arttıkça tekne suyun üstüne doğru yükseliyor ve sürtünme azalıyor. Bu yüzden az yakıt tüketiyor. 12 beygir gücündeki motoru ile saatte 
28 mil hız yapıyor. Bu tekneler balık tutmaya, dalmaya, denizaltı sporlarına meraklı kişilerce çok tutuluyor. Aşırı hız meraklılarınca yeterli görülmese bile 28 mil sürat hiç de az değil. 

Deniz araçları içinde sürat tekneleri yanında geliştirilen bir araç tipi de mini araba o vapurları. Bunlar aslında yeni değil. Dört-beş yıldır kullanılıyor. Araba va- 


puru iskelesi bulunmayan, 


araba vapuru iskelesi inşa edilmesini gerektirecek kadar işlek olmayan yerlerde 


.kullanılan bu tür araçlardan 


biri de “Carry Cat”. 


“Carry Cat”lerin uzunluk- 


ları 9.5, genişlikleri 4.5 metre. Sekiz ton ağırlığa kadar olan araçları taşıyabiliyorlar. 120 beygir gücünde iki dizel motoru ile hareket ediyorlar. Aslında bu araçlardan yalnız araba vapuru olarak yararlanılmıyor. Gövde yapıları değiştirilerek liman hizmetlerinin yürütülmesin- de, balıkçılıkta ve yolcu taşımada da kullanılabiliyorlar. 


FRANSA'DA 
8 YAŞINDAN 
KÜÇÜKLER iÇiN 
OTEL VAR... 


Fransa'nın Lyon şehrinde, sadece sekiz yaşından küçüklerin kalabileceği bir otel hizmete açıldı. 

Otelde çalışanların hemen hepsi, pedogoji tahsili yapmış, bilgili kişiler. Küçük bir eczaneden, ameliyat odasına, oyun odalarından, dinlenme köşelerine kadar her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde hazırlanan otelin 


A mem mi TV dizisinden otomobil markasına: 


lira, 

Özellikle gece gezme- ye gitmek isteyen anne babaların otelden yararlandığını söyleyen yöne- 


İNGİLİZ 
HAVA ALBAYININ 


EVİNE UÇAK DÜŞTÜ 


İngiltere'nin başkenti Londra'da oturan emekli bir hava albayının salonuna uçak düştü. 

Gece yarısı meydana gelen inanılmaz kaza sırasında, mucize eseri olarak ölen olmadı. Yüksek gerilim hatlarını kopararak, evin çatısından içeri dalan dört kişilik uçagın pilotu da, kazayı hafif yaralarla atlattı. 

Olay sırasında uyuduklarını söyleyen emekli albayla eşi, “Gürültüyle uyanıp, salona koştuğumuzda bir uçakla burun buru- na geldik. O manzarayı kolay kolay unutmamız mümkün değil” diyorlar. Haksız da sayılmazlar doğrusu. 


G | 


ticiler, çocukların da ha- Geçen yılın en tutu- markası olarak piyasayatlarından memnun oldu- lan TV dizisi olan Sho- ya çıktı. 
ğunu belirtiyorlar. gun, şimdi de otomobil 


piyasasını ele geçirmek isteyen Japon otomobil firmaları, Shogun dizisinin Almanya ve diğer ülkelerde de büyük ilgi görmesi üzerine, çıkardıkları iki yeni modele SHOGUN adını verdi. Mitsubishi firması tarafından üretilen “Galant Shogun” 
ve “Sappora Shogun” 
adlı iki yeni model, Almanya'da ayın otomobilleri seçildi. Firma yetkilileri, sipariş listesinin gittikçe kabardığını ve üretim hacmini artırmak zorunda kaldıklarını (o açıkladılar. 
Böylece televizyonun, günümüz dünyasında ne derece büyük bir ro- - lü olduğu bir kere daha 


anlaşılmış oldu. 


Gazete 


6 YAŞ ÇOCUKLARI 


TAHMİNLERİ ALT-ÖST ETTİ 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Birkaç ay öncesine kadar annelerinin dizinin dibin- den ayrılmayan, günlerini oyuncaklarıyla geçiren 6 yaş grubundaki çocuklar okuyup yazmayı kısa sürede öğrendiler, 


Nezleye ilaç bulundu! 


MiNiK BİR 
MANDAL! 


Kış aylarında hepimizin ortak derdi olan nezle, yeni bir buluşla kesin tedaviye kavuşuyor. 

Almanya'nın Nürnberg şehrinde düzenlenen Yeni Buluşlar Fuarı'nda bu yıl teşhir edilen minik bir mandal, nezleye son veriyor. Paul Lichtenberg adlı bir Alman'ın yaptığı küçük bakır mandal, gerçekten de belli süreler içinde burna takılınca nezlenin iyileşmesini sağlıyor. Bilimadamları, bu yeni tedavi şeklinin insanlarda alerji yapıp yapmadığını inceledikten sonra, kullanılabileceğini söylüyorlar. 


Diğer unülliarda olduğu ibi, Fındıkzade'deki Gazi Ikokulu'nun minik öğrencileri de artık okuyup yazabiliy orlar. Okul Müdürü Eşref Korkmaz, minik öğrencilerinden çok memr- nun olduğunu söylüyor. 


Bu köprüden 


60 milyon kişi geçti... 


mm ee 


Avrupa'nın en büyük demiryolu hattının yirminci yıldönümünde, Al. 
manya ile Danimarka ara- 
*sındaki bu en kısa yoldan 
65 milyon kişinin geçtiği 
açıklandı. 


KUŞUÇUŞU YOL adı verilen yol, gerçekten de Almanya, Danimarka ve 


İsveç arasındaki mesafe- yi en kısa şekilde katetmeyi sağlıyor. Baltık Denizi üzerine kurulan köprü ile kara ve tren yolu bağlantısı da kurulan yol, 
1963 yılında açılmıştı. Yapılan açıklamaya göre, 
yoldan bu güne kadar 65 
milyon kişi ve 10 milyon otomobil geçti. 


oldu. 


Dünya resim yarışmasında bir 
Türk kızı ikinci oldu 


Hindistan'da düzenlenen ananevi Çocuk Re şimleri Yarışması'na katılan, Değirmendere İlkokulu öğrencilerinden Beren Tuncay, ikinci 


Beren Tuncay, bir yaşından beri resimleriyle çevrenin ilgisini çeken çok yetenekli bir çocuk. 

Dünyanın en büyük resim yarışması olan ve 1949'dan beri devam eden Çocuklararası Resim Yarışması'nda böylesine büyük başarı kazan ması, Beren'in yakınlarının ve öğretmenlerinin gelecek için ümitlenmesine yol açtı. 


unutulmaz kahramanı: 


GAZİ OSMAN 
PAŞA 


okat'ın tanınmış ailelerit-T denYağcıoğulları, 1832 yılı- nın güzel bir gününde ailelerine katılan minik Osman'ın yıllar sonra adını altın harflerle tarihe yazdıracağını bilselerdi ne yaparlardı acaba? 


O da her çocuk gibi düşe kal- ka büyüdü. Ailesinin gözbebeöiydi. Ama yaramazlık yaptığı zamanlar cezaya konmasını önlemiyordu bu sevgi... 


Önce arkadaşlarıyla askercilik oynadı. Sonra Harp Okulu'na :girdi. -1852 yılında harp okulunu bitirerek kurmay sınıfına katıldı. Artık gerçek bir askerdi: 


1876 yılında Osmanlı-Sırp Sa- 
* vaşı'nda Sırp Ordusu'nu büyük bir bozguna uğrattı. Artık düşman onun adını duyduğun- da titremeye başlar olmuştu. 
Bu başarısı sonunda Mareşalliğe yükseldi. Sırpların yenilgisi üzerine Ruslar savaş ilân etti. 
Osman Paşa için Rus kuvvetlerini püskürtmek zor olmadı. 
Ama düşman inatçıydı. Osman Paşa'nın 50 bin kişilik ordusu üzerine 150 bin kişilik orduyla geldi bu defa. z 


Dünya ilk defa böylesine bir müdafaa görüyordu. Plevne kalesindeki bir avuç Türk askeri, tam 4.5 ay süreyle kaleyi korudu. Ama kalede hayat her gecen gün güçleşiyordu. Kış bü- 
.ün şiddetiyle başlamıştı. Yiyecek, içecek kalmamıştı. Sonunda düşman, çemberlerini yararak kaleden çıkma kararı verildi. Ne yazık ki, bu harekat sırasında osman Paşa yaralanıp, esir düştü. Ama öylesine büyük bir askerdi ki, Rus Çarı Aleksndr Il. Plevne'ye, kadar gelerek ona büyük hürmet gösterdi. Kılıcını iade etti. “Gazi” ünvanıyla İstanbul'a dönen Osman Paşa yedi yıl seraskerlik görevinde bulundu. 1900 yılında öldü.. 


SİZİN içiN 
ÖĞRENDİK 


KESTANE 
BEBEKLER 


YAPALIM MI? 


Gana güzel habercisi atkestanelerinden şirin oyuncaklar yapmaya ne dersiniz? Tabii atkestanesi bulamayanlar, bir avuç kuzukestanesiyle de aynı şeyleri yapabilirler. Kestaneleri kalın bir yorgan iğnesiyle delebilirsiniz. İnce kalınlıkta uygun uzun- , lukta bir parça teli de hazır edin. Haydi iş 


başına: 


BEBEK: Telinizi bir gövde iki bacak ve iki kol oluşturacak şekilde bükün. Kestanelerden birini yüz şeklinde boyayıp, baş kısmına geçirin. Eski kumaş artıklarından bir elbise, karbon kağıdından da saçlar kesip başın iki yanına yapıştırın. İşte oldu. Bebeğiniz hazır. 
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AT: İnce ama sert bir tele şekildeki gibi dizeceğiniz kestaneleri at şeklinde bükün. Eski deri parçalarından kulaklar, bir de: heybe yaptınız mı atınız biter. 
Tabii kuyruk yerine birkaç parç süpürge sapı yapıştırmayı dâ unutmazsınız. 


ARAP BEBEK: Teli, gövde, k. i ve bacak olacak şekilde biçin:- lendirin. Kestaneleri üzerine dizin. Saç yerine iki-üç sap yü: yapıştırın. Kol uçlarına pemb boncuklardan parmaklar yapı: tırın. Göz yerine de nazar bo cukları koyun. 


ir” ğ game, gün gi üm imi iu e ji'İi 


SEKSEN YILA 


MEYDAN OKUYAN 
KADIN! 


© Seksenlik genç kız balıkları eliyle besliyor ! 


Imanya'nın en ünlü dalgıcının seksen yaşında bir kadın A olduğunu söylesek inanır mısınız? Gerçekten de inanılmaz gibi görünüyor, ama Leni Riefenstahl kendisine şaşkınlıkla bakanlara çoktan alışmış. Henüz elli altmış yaşlarında gösteren Bayan Riefenstahl'ın ilginç bir hayatı var. Genç yaşlarında Almanya'da en tanınmış film .yıldızlarından biriyken dalgıçlığa merak sarmış. Aynı zamanda çok iyi bir rejisör, fotoğrafçı ve kayakçı olan Bayan Leni Riefenstahl, geçen yıl büyük bir kayak kazası geçirmiş. Kalça kemiği kırılmış, yerine plastik bir kemik takılmış. Ama 6 yine de yılmadan spora devam etmiş. Su altında çektiği filmleri pekçok ülkede gösterilen yaşlı kadın çok da cesur. Köpek balıklarını bile eliyle besliyor. Ünlü dalgıç, “Köpek balıklarından korkmayıp, ondan güçlü olduğunuzu göstermelisiniz” diyor, ““Ama dikkati de elder. 
bırakmamak gerek tabii.” 

Dinçliğini spora borçlu olduğunu söyleyen Leni Riefenstahl'ın bu sözüne katılmamak elde değil, değil mi? 


TARİHTE BU HAFTA 


10 ARALIK 1877- Gazi Osman 
Paşa'nın Plevne'de düşman cemberini yarma harekatı. 


11 ARALIK 1624- İmam-ı Rabbi” 
nin ölümü 


12 ARALIK 1084. Süleyman 
Şah'ın Antakya'yı fethetmesi. 


13 ARALIK 1754- Sultan Mah: 
mud'un ölümü. 


* Yaşlı dalgıan yardımcılarından biri, köpek balığına ağayla yiyecek verirken, Bayan Riefenstahl da film 15 ARALIK 1574. |. Selim'in çekiyor. Hayatını deniz dibinde sürdüren yaşlı kadın. ölümü. 

hiçbir balıktan korkmadığını da ısrarla söylüyor. 


ÖZET: Tunga'yı arayan Ohama birkac defa ölüm tehlikesi atlatır. Son defa Tunga'yı gördüğü yerde kendisine bir yabancı saldırınca kaçar. Viy umlara esir düşer. Yabancı Tunga'yı bayıltıp Ohama'nın peşine düşer. Fan Ohama'yı kurtarır ama kendisi tuzağa düşer. 


Yabancı Ohama'yı alıp dağlara doğru gider... 
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KORKUSUZ 
BADI 


yine aramızda.. 


ME 
| KATTİN r# J 


>> 


Haftaya, m 
KORKUSUZ BADİ'nin nefes kesen son macerası bu sayfalarda... 


Yeni çevrilen filmlerin çoğu, 


eskiden gösterilenlerin devamı 


Harbiye Şehir Tiyatrosu'nda iKi KOVA SU VAR... 


OYUNDAN ÖNCE KÜÇÜK SEYİRCİLERE KARAGÖZ-HACİVAT OYNATILIYOR... 


Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda A.E. Greniadus'un yazıp, Erhan Yazıcıoğlu'nun yönettiği “İki Kova Su” adlı müzikli çocuk oyunu sergileniyor. 


Çarşamba 14.30 ve cumartesi 11.00'de temsil edilen çocuk oyunundan önce küçük izleyicilere ananevi gölge oyunumuz olan “Karagöz-Hacivat” oynatılıyor. 


| Perde gerisinden Kara- 
Bi göz ile Hacivat'ı seslendiren ve aynı zamanda da oynatan Şehir Tiyatrosu sanatçısı Rauf Altıntak, “Amacım küçük seyircilere Karagöz ve Hacivat'ı tanıtmak ve onların ağzın- dan tiyatro dersi ve seyirij cilik sanatını küçük seyircilerimize (o öğretmektir” diyor. 


SİNEMA 
DÜNYASINDA 
ESKİLER REVAÇTA 


ünya sineması ve özellikle bu sinemanın merkezi Hollywood'da işler artık iyiden iyiye ticarete dönüştü. Hollywood sineması, çok tutulan filmle rin devamını çekmeden yapa mıyor. 

Baba” adlı filmin Marlon Brando'suz üçüncüsü şu sıralar Avrupa ve Amerikada gösteriliyor. Aynı şekilde *“Yıldız Savaşları” adlı filmin de üçüncü de vamı çekildi ve gösterime hazır bekliyor. Bu yıl ülkemizde üçüncüsü gösterilen Sylvester Stallona'ın “Rockv'"'nin dördüncüsünün çekimlerinin hazırlıklarına başlandı bile. Yine geçtiğimiz sezon seyrettiğimiz “Kutsal Hazine Avcıları”nın da ikincisi çekili- 


X Picilymoodidan gelen haberlere göre geçen yıl seyrettiğimiz “Vahşi Kin”in de Branson'lu üçüncüsü çekiliyor. Bu sezon seyredeceğimizi ümit ettiğimiz “E.T” adlı bilim kurgu filminin ikincisinin çekimlerine başlandığı söyleniyor. Kısacası Hollywood işin kola yını bulmuş. 


Ersen ve grubu Dadaşlar yeni bir Anadolu Turnesi'nin hazırlıkları içindeler şu sıralar. Yaklaşık bir ay sürecek turne boyunca Ersen ve Dadaşlar Anadolu'nun 25 kadar şehrinde konser vere- 


* Cüneyt Arkın ve Türkan 

Şoray, 5 yl aradan sonra yeni filmlerinin çekimine başladılar. Bir polisiye türü olan filmin çekimleri şu sralar Ayvalık'ta devam ediyor. 


| 4 aylık kisa dönem 
askerliğini (o tamamlayan Mehmet Ali Erbil, çok mutlu şu günlerde. 


|; *KPakistan Devlet 
Başkanı Ziya -ukHak'ın resmi davetlisi olarak Pakistan'a giden Emel Sayın ve beraberindeki sanatçılar İstanbul'a döndüler. 


DONNOUNNNINONN UOONONNMNONNNDDDO 


ozer San, Dazulünca Luf ve arkadaşlar Darıhların gemisine sığınır. Geminin suyu tükenmek üzeredir Su bulmak çin LUK Dr 


Je iubak gezegenine iner. Gaspar' ekipten ayrılan Luk Su aramaktadır. İk arkadaşa saldıran Karlonkaseı AKM Bİ a slâhıı Onlara doğru çevirir. Di aya lenkeleyi öldüren bir 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SÜBEE 
İCALETIN ONLARA, 
İNANDIN ME ŞİMDİ? 


7 MAY POSTUM... BİZİM DÜR 
(AMIZDA öYLE DEBİL Gelip 


Biviyoe; 
SUNUZ. SIĞINMA İN GEN 
İz Piiz sapı... 


EN VAAT EBE 
Yİ | sez Arme 


“DEVAMI HAFTAYA 


Kar taneleri bir mikroskopla incelendiğinde altı köşeli çok güzel şekiller halinde görülür. 

Bir kar tanesi elli ya da daha fazla içiçe.geçmiş kristalden oluşur. Bunlar girintili çıkıntılı eğrelti otu dalları biçimindedirler. Bu kadar çok kristalin aynı şekilde biraraya gelmesi imkânsız gibidir. Bu bakımdan iki kar tanesi- nin birbirine benzemesi mümkün değildir. 

Buna rağmen, aynı bölgeye düşen kar taneleri arasında çok az benzerliklere rastlanabilir. Bunun sebebi de aynı şartlar altında, aynı sıcaklık derecesinde ve aynı miktarda su buharından 


oluşmalarıdır. , x i 


BÖCEKLER SUYUN ÜZERİNDE NASIL YÜRÜYEBİLİR? 

Bazı böcekler batmadan bir gölün yüzeyinden karşıya koşabilirler. Bunların en çok bilineni “su kayıkçısı” adi verilen bir böcektir. 

Oldukça küçük gövdesine karşın dört bacağı çok uzundur. Bu uzun bacaklar sayesinde ağırlığını su yüzeyinde geniş bir alana yayar. Suyun zarı böceğin bacaklarının çok. çok hafif basıncını kaldıracak kuvwvettedir. 

Böcek, seri adımlarla hareket ettiği için, su yüzeyinden fazla 
yükseğe zıplamaz ve daima, 4 
ayağıyla aynı anda konar. Böylece su yüzeyine yaptığı basınç hep aynı kalır, batmaz.. 


SE 
N 


Bu balık baska balık! 


iz hiç, top oynayan, 


çemberden atlayan, in- 


sanların elinden solucan yiyen alabalık gördünüz mü? 

Hiç öyle şey olur mu demeyin... Var!... Almanya'- nın Mühlenbach kasabasında yaşayan Luger Kardeşler yedi yıllık bir çalışma sonunda, 30 kadar alabalığı ehlileştirmeyi başardılar. 

Luger kardeşlerin esas meslekleri değirmencilik. 
Ama değirmenlerinin yanındaki küçük Su birikintisinde 35 yıldır balık yetiştirip satıyorlar. Yedi yıl önce bir arkadaşlarıyla iddia- ya giren iki kardeş, sonunda alabalıkları evcilleştirmeyi başarmışlar. Şimdi, onları zil çalarak kahvaltıya çağırıyor, elleriyle besliyorlar. Çevreden gelen meraklılar da, balıkların birbirinden ilginç gösterilerini hayranlıkla seyrediyor. Otto Luger bu konuda, “Bütün iş sabretmeyi bilmekte” diyor. “Artık ehlileştirdiğimiz balıkları satamıyoruz, ama onları seyretmek dünyalara bedel” 


l 
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ÖZET : Tengiz, zamanda yolcu - luk yaparak bir anda zamanumza gelmisti. Bir ucan daireye girdikten Ssonra,onun beynine bükön dünya bilgilerini aktardılac. Şimdi bir Türk'ün ucan daireyz cas olacak projesinden bahszdiyoclardı... . 


d EVET 5 
TENGİZ UZAKLIĞI 


BANA BU 
FEYPAMID 

PROJESİNDEN, 
BAHSEDİŞİNİZİN 


ÖZEL PİR. ISI YILI İLE ÖLÇÜLEN GE-SEBEBİ VAR. 25 ZEGENİMİZE ZAMANINDA GBI GEU- Hst ULAŞMAK İCİN UZAY- 


ES eli DALİ MANYETİK Eki - NOLS BOMRBARDI- 
MANINDAN İSTİ- 
FADE İÇİN... 


YAKINDA PÖNÜSE BASLIMCAĞIZ. SENİ 

PUNYAPA BU GÜNÜN TÜZKLERİ ARASINDA 

YALNIZ BIRAKACAĞIZ. . SENİN BEYNINE DÜN- 

YALILARIN BİLMEDİĞİ BAZI BİLGİLERİ DE 

TÜRKLERE KARDEŞLİK BOZCUMUZU 5DEMEK İÇİN AKTAZDIK. 


TÜZLİYE CUM- 
HURWETİNE HIZMET 
İÇİN BUNDAN SONRASI 
SANA YALMIS... 


BİZE GÖRE ,DÜNYALI- 
LARIN UZAYA ÇIKIŞ TEK 
NİĞİ SON PERECE PACIT VE İLLEL . SEBEBİ SU:CİNLİLEZ ON LYORLM. İNDE OYUNCAK. MiSALİ BARUTLU TÜM BEKAC FİŞEKLER YAPTILAR. BAY- e 

RAMLARDA EĞLEN - iv 

MEK İÇİN. 


>” BUGÜN İSE FİŞE 
Gi MİNARE BOYU BÜYÜ - 
TUP İÇİNE iTiCİ YAKIT KOY- 


DULAR. SİSTEM AYNEN O 5iS- 


TEM. SADECE BOY BÜYÜDÜ. 


 DÜNYALILAR. BU GİDİŞLE | 

HİÇ BIR YERE VARAMAZ .DUN-YA,/TÜRKLERİ MUHTAC BIRAKA-LIM BİYE UGEAŞIİEKEN TÜRK - LER YABANCILARLA KOLAY KO-LAY YARZIŞAMAZ ONLARI GEÇMEK İGİN BİZİM Bu UCAN PAIZEMİ-ZİN SIRRINI KEŞFETMELER! 
© GEPFEV İSTE BİR TÜRK BU- ye NONLA UĞPASŞIYOR. BİZ. 

İPLCU YAKALADIĞINI 

ALETLE BİMİZLE 
TESİSE 


Yy TÜRE BİLGİN İSİN E 
IŞIK TUTABİLİRSİN ... 


SON 
MÜJDEL 


2S Te FA i Yurt dışında çalışan 'İ- 
© Türk asıllı ilim | 

) Gdamılarıveuzmanlar 

? Türkiye'ye cğrıld 

me 

KOMPÜTE RIMIZ. 


Pi İLGİNİ FEVZİ YERTUT'UN ÇALIŞ-. 
İ MALARINI Bİ DZEN GAZETE KUPÜRLER!- YA İ Ni EKFANA VERMEGE BASLADI. 


GELMEK iSTE 2 pi M . YANIM FALAT DEVLETİME 
HİZMET İGİN DÜNYADA UYKU ZAMANI, KALMAK TA BENİM HAVA AYDINLANMA - EOYNUMUN BOR- DAN ÖNCE UZAYA SAKLANMAMIZ 


SİZLERLE : VEL z 


DÜNYADA NAZIL 
YERPE DURURKEN OLUYOR BU 7.. 
BİZİ HAVAPAN GÖR - 
MEK İMKANSIZDIZ. 


UCAN .DAİRENİN 
ALT VEYA ÜSTÜNÜ TELEMİZ- 
YON EKRANI FARZET... KON< PUĞUMUZ YERBİN RESMİ Ay- 
NEN AKSETTİĞİ İçiN BiZİ GÖRPEMİYORLARZ . YERDEN 


BAK TENGİZ. ÇOK, 
YÜZSELDİK . ŞİMDİ 
UZAYDAYIZ. . DÜN - 
YANIN GECE OLAN KISMINDAYIZ.. 
NASIL 2 


AMAN İk 
ALLAHIM e. 
ŞAHANE... 


HAYDı. 
2Mbi LYEU 
ZAMANI YAZIN- 

DAN SONEZA 
SENPEN AYE|- 
LACAGIZ.... 


DEVAMI HAFTAYA 
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SPOR 


u ay içinde hemen her ülkede “Yılın Sporcusu" B anketleri yapılacak, dünyada ve ülkede yılın başarılı sporcuları seçilecek. 

Değişik şekillerde yapılmasına rağmen bu anketler yılın önemli spor olaylarının ve çeşitli dallarda başarı kazanmış sporcuların adlarının hatırlanması yönün- den yararlı oluyor. Tabii her ülkede yılın sporcusu seçiminde, o ülkede en çok ilgi duyulan spor dalında başarılı olmuş sporcular daha şanslı sayılıyor. 


TÜRKİYE'DE YILIN SPORCUSU 

Bizde yapılan anketlerin nasıl sonuçlanacağını, kimin yılın sporcusu ünvanını kazanacağını ay sonunda öğreneceğiz. Ancak ilk planda akla gelen bazı isimleri şimdiden şöyle sıralayabiliriz: 

Yılmaz Helvacıoğlu: Taekwon-do'da sıkletinde dünya şampiyonu oldu. 

Reşit Karabacak: Avrupa Serbest Güreş Şampiyonluğunu kazandı. 

Semra Aksu: 100 metre engellide Balkan ikincisi. Ayrıca bu yıl sekiz Türkiye rekoru kırdı. 

Mehmet Terzi: Balkan ve Akdeniz Oyunları maraton şampiyonu. 

Bülent Torpil: Atıcılıkta trap dalında Avrupa Kupası ikincisi ve Balkan şampiyonu. . 

Sabri Özün: Yüzmede 100 metre kelebekte Avrupa çapında önemli sayılacak bir derece yaptı, Akdeniz Oyunları'nda yüzmede ilk defa madalya kazandı, Balkan şampiyonu oldu. 

Levent Erdoğan: Halterde Akdeniz Oyunları'nda altın, Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. 

Selçuk Yula: Fenerbahçe takımının kaptanı ve gol kralı. 


i 


Ocak ayı Avrupa'nın 


en güçlü takımını çıkaracak!.. 


vrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçlarında liderliği alan takımlar, 12-27 Haziran tarihleri arasında Fransa'da karşılaşacaklar. 
Bu maçlar, Dünya Kupası'ndan sonra en önemli kupa olan Avrupa Kupası'nı kazanan takımı ortaya çıkaracak. 


Avrupa Futbol Şampiyonası da dört yılda bir yapılır ve bu- 


HAFTANIN 
MAÇLARI 


ürkiye liginde şampiyonlukta idir takımlardan Beşiktaş ile Galatasaray bu hafta kendi sahalarında oynarlarken; Fenerbahçe ve Trabzonspor, rakip sahalarda puan mücadelesi yapacaklar. , 


Galatasaray-Adana o Demirsporla, Beşiktaş Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Fenerbahçe Ankara'da Ankaragücü, Trabzonspor İzmit'te Kocaelispor ile oynayacak. 

Bu haftanın en büyük özelliği alt siralarda yeralan takımların birbirleri ile karşılaşmaları. 

Haftanın maçları şöyle: 


Sarıyer-Bursaspor, Adanaspor 


Karagümrük, Sakaryaspor-Orduspor, 


Denizlispor-Zonguldakspor, Antalya- spor-Boluspor. 2 ler 


nun iki yılı e eme maçları ile geçer. 1982 Dünya Kupası'ndan sonra başlayan Avrupa Kupası eleme maçlarında bu yıl sürpriz sayılacak sonuçlar da alındı. 
Evwelce finallere katılmış takımlardan bazıları elendi. Dünya Kupası'nı kazanan İtalya finale yükselemedi. İngiltere,Danimarka engelini aşamadı. 
İskoçya finale kalamadı. Bize yenilen Kuzey İrlanda grup şampiyonluğunu kaybetti. 

Grup şampiyonluğunu kazanan takımlar 6 Ocak'ta kura çekecekler ve bu maçların sonunda Avrupa'nın en güçlü futbol ekibi belli olacak. 


“da da varlıklarını ortaya ko 


haltere ilgi duyanların sayısı ari 
| 


| selâ bayanlararası cirit atma re- 


> Veruli, kollarını daha da güçlen- 


lar. 


Amerika Birleşik * De: 
rinde 52 kiloda kopartmada. 
kilo, silkmede 75 kilo kalâ bayan halterciler var. Avusirak ya'da ülke çapında bayanlar halter şampiyonası düz İngiltere'de bayanlar ari 


Bazı ülkelerde başka dallarında başanlı olan sporcular güçlerini ararmı halter çalışması yapıyorlar. 


korunu elinde bulunduran Ani 


dirmek için nişanlısı Oyunlan Halter Şaı Tsincaris'in gözetiminde halter çalışmaları yapıyor. Anna Verul 

koparmada 100, silkmede 120 kilo kaldırıyor. 


4), MİNİK 
JİMNASTİKÇİLER 


eniz 


Çok küçük yaşlarda başlanan bir-spor dal da jimnastik. 
Fransa'da yapılan bir istatistik dun e koydu. 

ransa'da jimnastikçi sı 
106 bin 674. > vi 

Bunlardan 21 bin 26Vi 6 ile 8 
yaş arası kızlar ve 9 ile 1l yaş 
arası erkekler. 32 bin 251'i9 ile 11 
yaş arası kızlar ve 11-12 yaşındaki erkekler. 20 bin 66'sı İZ yaşındaki kızlar ve 13 yaşındaki er. 
kekler. © 
,, Toplam 106 bin 674 jimnastikçiden ancak 33 bin 96'sının 

yaşı kızlarda, 13, erkeklerde ise 14'den daha büyük. “ 
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«İnsan Hakları Beyannamesiynin yla 35, yıldönümü pulları 


bugün New-York, Cenevre ve Viyana'da satışa çıkıyor 


NSAN HAKLARI BEYANNAMESİ ŞiMDi DE PULLARDA 


“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”nin yayınlanışının 35. yıldönümü sebe - 


biyle Birleşmiş Milletler Posta Teşkilâtı" nın hazırladığı pullar Newyork, Cenevre ve Viyana” da bugün tedavüle çıkıyor. 


10 Aralık 1948 günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda okunan “İnsan Hakla- 


rı Evrensel Beyannamesi”. 
nin birinci'maddesi şöyleydi: 

“Bütün insanlar şeref ve haklar bakımından eşit ve hür olarak doğarlar. Hepsi akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine kardeşçe davranmalıdırlar.” 

Her yıl 10 Aralık tarihinde kutlanan “İnsan Hakları Günü” sebebiyle bastırılan ve bugün satışa sunulacak, seri altı pulluk. 

Diğerleri, 20 sent, 40 
sent, 0.40 İsviçre Frank'ı, 11.20 İsviçre Frank'ı, 5 Avusturya Şilini ve 7 ZYLARUEYA Şilini. 

Bu seri ile ilgili olarak hazırlanan ve Birleşmiş Milletler amblemli özel zarflar da bugün satışa çıkarılıyor. 


KARİKATÜR 


- OĞLUM ÖĞZETME- 
NİN GÖZÜNE GİRE - 
BİLDİN M7. 

—AMA BABACIĞIM 
NASIL GİRERİM, ÖĞRETMENİMİZİN 


GÖZLÜKLERİ VAR. 


Dağıstan ÇETİNKAYA- KIRIKKALE 


Konuların güzel fakat çizgilerin zayıf, Çok çalışmalısın. 
Çini mürekkebi ile çalış.Dolmakalem kullanma bir daha. 


Hakkı USLU—DENİZLİ 

Çizgilerin bu defa gerilemiş. Her çizdiğin karikatür bir evvelkinden iyi olmalı. Daha dikatli çalış. Selamlar. 


“Bağlar seni delik delik. deleğim, 


Halil KAPIKAYA 
BURDUR 


Yaşına göre çizgin iyi. Yalnız dağla! 
zemini tarama şeklinden dolayı miyor. Daha titiz çalış. Selâmlar. 


3likler seçile- 


Sevgi ve selâmlar. 


Özkan DEMET- 
ÇANAKKALE 


Esprin güzel fakat ikinci karedeki “HIK” 
sözü gitmemiş. 
Selâmlar. 


DEĞRT GÖOR! 
DOORT C02*' 


PEKİ ela VELİ 
BİK YERİME BA ŞEY OLUR Mu ACABA? 


— 


el 
HAYPı!AYLA- 
YACAKSAN, 


ATLA ALI! / 


Bülent ETGİN 
İSTANBUL 


Çizdiğin dağın ve adamın, karada mı yoksa denizde mi olduğu belli değil. 
Yazın da çok okunaksız, Selâmlar. 
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3 VESİKALIK OLACAK 


Hayvanat bahçesinde bir gazeteci fotoğraf çekiyordu.. Ama hayvanın kafesinin önü öylesine kalabalıktı ki bir türlü resmi çekmeyi başaramadı. Sonunda dayanamayıp bağırdı: 

-Kenara çekilin, lütfen, maymun grup resmi değil vesikalık resim istiyor. 


—Sana, yolu şaşırdık dememiş miydim? 


ço 


| 


GÜLMECE GÜLDÜRMECE 


—Iyi ama, onu yapmak için ne kadar" > uğraştım biliyor musun?, . 


NİYE GÖREMEZMİŞ? 

Akıl hastanesinin başhekimi, bir gazeteciye koğuşları gezdiriyordu. 
Derken bomboş bir köğuşa girdiler: 

“Burası, otomobilleriyle akıllarını bozmuş olanların koğuşu. 

“İyi ama koğuşta kimseler yok. 

-Olmaz olur mu? Hepsi yatakları» nın altında arabalarını tamire çalışıyorlar. 


00000 


—Sana onu elinden kaçırma, demedim mi? 


Adam, eşinin yanın- 


daki uyuyan kişiye bakıp, öfkeyle homurdan dı: 

“Önemli bir şey söy: leyeceksin sanmıştım. 
Beni bunun için mi uyandırdın? 


AE 


—Haâlâ, testere almamakta direniyor musunuz? 


| 
<3 
ADAM HAKLIYMIŞ 
Şaşmaz ailesi opera ya gitmişti. Bir ara hanım, eşinin kolunu dürtüp, fısıldadı: 
-Şuna baksana, adam nasıl uyuyor. 


md 
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— Doktor bey, ğ 
Yine anjin mi olmuşum? 


ÜSTÜNÜ ÖDEMEYİ 
UNUTMA 

Milyarder bir petrol kralı, altın kaplama bir Kadillak otomobil 1smarlamıştı. Sıra para- nın ödenmesine gelince, fabrikaya yüklüce bir çek yolladı. Arkadan bir de telgraf çekti: 

-Kaç paraysa alın, üstünü küçük bir wolksvagenle ödersiniz. 


0 000000000000000000000000004 


SAKACIKTAN 


YALAN MI SÖYLESİN? 

Adam palavracının tekiydi. Bir gün arkadaşlarıyla av sohbetleri yaparkan, “Geçen yıl tam 999 tavşan vurdum,” dedi. 

Arkadaşlarından biri dayanamayıp lafa karıştı: 

-Bari şuna “bin” de... 

Adam öfkeyle karşı çıktı: 

-Olur mu canım? Bir tek tavşan için yalan mı söyleyeyim yani? 


gep B Ni 
SEP Fi FB (— 


YAZISIZ 1: 
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mama Hikâye! 


iddetli tipide hayalet gibi ilerliyordu sokakta. Rüzgârın, yüzüne, gözüne savurduğu kara aldırış ettiği yoktu. Dudakları donmuştu âdeta. 


Evinden çıkalı beş-on dakika geçmemişti. O güzel, sıcak evi; daracık, havası insanı boğan bir hücre gibi gelmişti ona. Issız ve sessizdi. Terkedilmiş bir yermişcesine elem veriyordu. Henüz şoku geçmemiş, saçını yolan ve yanaklarını yara bere içinde bırakan karısının vaziyeti bir başka dertti. Onuniçin. 


Şimdi huzuru evinde değil, içinde aramaya başlamıştı. Çalıştığı işyerindeki motor gürültüleri az geliyordu ona. Daha da gürültü çıkarsın istiyordu dertlerinden sıyrılmak için. Fakat yine döneceği yer evi değil miydi? 


Yüzünü buruşturdu. Kaşları zaten çatıktı. İnsana donmuş gibi gelen dudakları titremeye ; başladı. 
Çocuk gibi ağlıyordu. Çaresiz biri gibi, ne yapacağını, ne edeceğini, nereye gideceğini bilemiyordu. Bu tatil günü, bir ay gibi uzun gelmişti ona. Bir türlü bitmek bilmiyordu: 


Dudakları 
.sesle: 


aralandı. titrek bir 


-Kolay değil! dedi. “Allah'ım dayanacak güç ver bana!..” 


Neden sonra birden durdu. Gözlerine inanamıyordu... Yumruklarıyla gözlerini ovuşturdu. Yan sokakta, fırtınada belirip, tekrar kaybolan karaltıya ikinci kez baktı. 
Tüm dikkatini o yöne vermişti şimdi. Kar fırtınası, karaltıyı görmesine fırsat vermiyordu bir türlü. 
Yön değiştirdi. 


Yavaş adımlarla seyirtti. Küçük karaltı, her adımda biraz daha netleşiyordu. Küçük bir kızdı bu. 
Evet yanlış görmüyordu. Ham karda, elindeki fileyle güç yürüyordu. Elbiseleri uçuşuyordu fırtınada... Elindeki fileyi zorlukla sürükleyerek taşıyordu. Boş kalan eliyle, gözüne siper yapmıştı. Kendisi- 


ne yardım edecek birini bekliyor gibi bir hali vardı. Kızı yaşındaydı. 
Saçları da tıpkısı. Kısa... 


Nerdeyse kızı sanacaktı. Küçük kızın, soğukta elma gibi kırmızı olmuş yanaklarını görünce sarılası geldi. İri vücudunu siper yaptı ona. Kızdan fileyi alınca hayretini gizleyemedi: 


-Bu ağır fileyi sen mi taşıdın çarşıdan buraya kadar? 


Küçük kız, yalvaran bakışlarını adama çevirdi. Azıcık süzdü ada- mı. Sonra başını “evet” anlamında salladı. 

-Uzak mı evin? 


İnce, titrek bir ses, hafifçe cevap verdi: 
-İki sokak ötede, 


Kızın elinden tutarak: 


-Gel haydi, dedi, seni evine bırakayım. 
Küçük kız minnetle adama bak- 


tı, sonra arkası sıra yürüdü. Adımarını, adamın ayak izlerine zorluk- 


la uyduruyordu. Adam kızla konuşmak istiyordu sürekli. Ama kızın söz dinleyecek veya söyleyecek hali yoktu. Arkasına dönüp kıza baktı. Başı öndeydi. Dizlerine kadar kara batıyordu. Burnundan hızlı hızlı soluyordu. Son gücünü sarfettiği belliydi. 


-Çok mu hızlı yürüyorum? 


evap almadı kızdan. Hızlı yürüdüğünü kendisi de biliyordu. 
Bi olsun diye sormuştu. Adımlarını küçülttü. Küçük kız şimdi rahat rahat izlerinde yürüyebiliyordu. Adımlarını fazla açmasına gerek kalmamıştı. 


Tekrar arkasına döndü. Kızla bakışları karşılaştı. Kızın bakışların- dan cesaret alarak konuştu: 


-Senin gibi bir kızım vardı, dedi içini çekerek. Fırından ekmeğimizi 


o getiriyordu. Giderek sesi titrek 


çıkmaya başladı: 


-Tam sekiz ekmek... Kış, kıyamet demeden gidip geliyordu fırıl dak gibi. Sabahın köründe kalkıp çarşıya doğru yollanıyordu. Bir gün olsun şikâyet etmedi. Niye başkası gitmiyor da ben gidiyorum diye?.. Eve döndüğünde burnu, yanakları kızarıyordu soğuktan. Ben... 


Küçük kız arkasından ceketini çekmişti. 


-Ne oldu? Niye tutuyorsun beni? 


-Yalnış yola giriyorsunuz amca, bu taraftan.. dedi eliyle işaret ederek. 

Adam yönünü kızın istediği tarafa değiştirince, kız hemen sordu: 


-O kızınız şimdi yok mu? 


-A,aa... Dinliyor muydun? 
-Hı, hı... 


Birden ses çıkmaz oldu adam- dan. Birkaç saniye cevap vermedi soruya. Sonra küçük kız üsteleme- den: 

-Hayır, yok artık. 


-N'oldu ona peki? 


-Dö...dö...dört gün önce ö-öldü. 
Zatüreydi hastalığı... 


Tekrar ağlıyordu. Gözlerini silerek: 

-Niye durdun? Eviniz mi burası? 

-Evet.. 

Küçük kız toparlanmıştı artık. 


İçi burkulmuştu. Gözü kapıdan başka bir şeyi görmüyordu. Hızlı hızlı çaldı kapıyı. 


-Amca da çok üşümüştür, diye geçirdi içinden. Eve çağırsam gelir mi acaba? Kızından söz eder bana. 


Kapı açılınca arkasına döndü. 
Kendi filesinden başka bir şey göremedi. Fırtına daha da şiddetlenmişti. Kendisine yardım eden adamın hangi yöne gittiğini bilemiyordu. Aşağı sokakta birden gözüne bir karaltı çarptı, ama o da fırtınanın içinde hemen kayboldu. 


-Amcaa!... Nerdesiiin?.. diye bagırdı. 


Kulak kabarttı. Fırtınanın uğultusundan başka bir şey işitmedi. 


Yazan: Mustafa BAYATammz 


Küçük kıza kapıyı açan üvey annesi, sert bir şekilde: 


-Gir içeri haydi!.. diye sertçe küçük kızın kolundan çesti. 
lendi. Dengesini vitir.p yünukeyim uzandı karın içi Ağlamaya baş ladı küçük kız. Üvev annesi bahçe kapısını kilitledi. Onu orada öylece bırakıp, fileyi rak içeri girdi. 


“ 


-Nuraaan!., Nuraan!.. 
Div un b 


kucük kizin ö 


ücün dir Süre 


ÖZET: Torgal'ı arayan esrarengiz bir adam Arisya'nın yaşadığını söyler. Kurtulması Torgal'ın ikinci dünyaya gitmesine bağlıdır. Şanya ile ikinci dünyada giderken Torgal yoldan çıkar. Altlarındaki toprak parçalanır, hayat ipliklerinin üzerin: 


düşerler. Kelebekleri takip ederek çıkış kapısına doğru giderler. Fakat... 
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BAŞKA TÜRLÜ 
OLAMAZDI TORGAL. 
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ARİSYA,.EVET 

SNU KURZTARACAĞIM); 
AMA NE PAHASINA oL- 
PUĞUNU Biz BİLSENİZ 
BENİM KABUSLARIMI 
SIZ DE YAŞASAYDINIZ , 
ANCAK ANLAYAZILIRDI- 
NİZ EMİN OL Küçük. 


NN Z 
ALİSYA'YI ZALİM N— — 


ŞAPDPAR'IN PENCE - 


SİNDEN KURTAR — 


$ MAVLİCİN ACELE 


7 VARGAN TDE- 
GAL NE DİYOR, 
Hiç ANLAMI- 
ORUM. 


Çok ZOR İYİLES 
Ti BANA GÖRE 


HALÂ SAYyIıkLı- 
Ni YE AMA Bu PA 


) GECER ,AR- 
İT SAZLI - 
TANA KA— 
NUŞTU e. 


Sevgili Çocuklar 


Basarı. 


başarınıza başarı katın. 


â 


En yakin Akbg nl 


BÖYLE 
OYUNCAK 
DOSTLAR 
- GBAŞINAI 


er şey küçük bir kızın, babasın- 

dan pyuncak ev almasını istemesiyle başladı. İngiltere'de yayınlanan “Architectural Design” isimli mimarlik dergisinin yayın müdürü olan Andreas Papadakis, kızı Alexandra'nın istediği oyuncağı alabilmek için bu durumda akla gelen ilk şeyi yaptı ve yolunun üstündeki oyuncak satılan dükkâna girdi. Ancak şöyle içine sinecek oyuncak bir ev bulamadı. 


İngiltere'de açılan oyuncak evler sergisinde neler var neler!. İçine girilip oynanan maket evleri gören çocukların ağzı açık kalıyor! 


Çocuklardan kurulu Jürinin seçtiği oyuncak ev.. California tipi bu Yalının salonlarında, odaların- da, mutfağında normal bir evde 


liğindeki kuleye verdi. Küçük bir çocuk kulenin Kapısından içeri girip oynayabiliyor. 


Fakat bir kere karar verdiği için bunu iş edindi. Londra kazan, kendisi “kepçe gitmedik semt, girmedik dükkân bırakmadı. Gerçi çoğunda oyuncak evler vardı ama, bunlar ya kötü yapılmışlardı, veya çok çirkin şeylerdi. 
Günlerce süren bu araştırması olumlu sonuç. vermeyince Papadakis'in aklı- na bambaşka bir şey geldi ve bir yarışma düzenledi. 

“Uluslararası Maket Ev Yarışması” büyük ilgi topladı.27 ülkenin mimar ve sanatçıları 260 eserle yarışmaya katıldılar. Jüri içlerinden 62 tanesini seçti ve bunları:Londra'da sergiledi. j 

Maket evler arasında klâsik oyuncak çocuk evleri de vardı, geleceğin mimari tarzını yansıtanlar da bulunuyordu. Yaptıkları malzeme çok değişikti. Tahta, plastik, cam, hattâ oyun kartlarından bile yararlanılmıştı. Bazılarının duvarlarında şeffaf malzeme kullanılmıştı. 

Şekilleri 'de ilgi çekiciydi. Birinin bahçesinde toprağa çakılmış bir uzay gemisi görünüyordu. Birinin kapı ve pencereleri insan yüzüne benzetilmişti. Bunların yanında, içlerinde çocukların mimarlık hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olanlar da bulunuyor- 


du. Meselâ küçük küçük bir sürü değişik şekilli bloklardan meydana gelen Oyuncak ev, blokların yerleri değiştirilerek tam 362 bin 880 farklı ev modeli yapılabilme özelliğine sahipti. 

Ik eleme sonunda ayrılan 62 model arasında ikinci bir değerlendirme yapıldı. Ancak bunda, yarışma açılma fikrini, bir çocuğun oyuncak ev istemesinin verdiği göz önünde tutuldu ve iki jüri teşkil edildi. 


Uzmanlardan oluşan jüri Michael Gol ve Paul Wellard adlarında iki İngiliz mimarın yaptıkları altın renginde yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki kule- yi birinci seçerken, çocuklardan kurulu jüri yine bir İngiliz mimar Charlotte Baden-Poweli'in hazırladığı California tipi yalı modelini birinci seçti. 


Yedi katlı kulenin kapısı küçük bir çocuğun gireceği kadar büyük. Çocuk buradan kuleye girerek içinde rahatça oynayabiliyor. Yalı tipi evin ise odalarında minyatür takımlar, mutfağın raflarında çeşitli eşya, masaların üstün- de cam şişeler görülüyor. Camdan yapılmış denizde ise küçücük bir yat iskeleye bağlı duruyor. 

Sergi de yarışma gibi büyük ilgi topladı ama, bütün bunlar olup biterken oyuncak eve sahip olmak isteyen küçük Alexandra için pek bir şey değişmedi. Küçük kızın tek kazancı, modellerin birkaçıyla oynama şansını elde etmesi oldu. Şimdi tek ümidi, yarışmanın açılmasında öncülük eden babasının bu evlerden birini satın alması. 


ÖĞRETMEN 
Bilginin günesisin Yıldızların esisin 

En iyi öğre'icisin 

Sen öğretmensin 


Bize bilgi verirsin ATATURK'ü seversin 
Dünyalara bedelsin 
Sen öğretmensin 


Metin SANCAKTAR 


o 


0) BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK 


En büyük öğretmen Başöğretmen Atatürk Sensin bize yol gösteren 

Sensin bize kıvanç veren 

Sensin düşmanı yok edip, denize döken 


Sen alnımızı akettin 

Türkiye'yi Türk'e yine vatan ettin Dünyalara sığmaz sana olan sevgimiz Yolundan ayrılmayız, biz Atatürk genciyiz. 


Ülkümüzdür Türkiye'yi yaşatmak 

Ülkümüzdür Türk'ü dünyalara tanıtmak 

Yüce bir milletin çocuklarıyız biz 

İşte sana andımız bu sevgili başöğretmenimiz. 


Olcay YILMAZISİNOP 


Selim KÜTÜK- ESKİŞEHİR / 


l 


NE GÜZELDİR 
TÜRKİYEM 


Sanki bir cennettir Türkiyem, Yaylaları, ovaları, tarlaları, meraları |i İçindeki kuzuları ile 

Ne güzeldir Türkiyem 


İnsana huzur verir 
Şaire ilham verir 
Yazara kaynak verir 
Ne güzeldir Türkiyem 


Verimlidir toprakları 

Ne şirindir suları Çağlayanları, ırmakları ile Ne güzeldir Türkiyem 


İnsanı bir başkadır 
Güler yüzlü, tatlı dilli Sanki bir melektir yüzleri Ne güzeldir Türkiyem Muharrem TOP 


ElimesgulSANKABA Alper BAŞ “İSTANBUL 


KARAABDURRAHMANOĞLU 
ADANA 
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YÜCE ATATÜRK 


Saltanata son veren, 
Tarihe şan veren, 
Türkiye'ye can veren, 
Eşsiz yüce Atatürk. 


İlden ile koşan sen 
Kalpten kalbe coşan sen, Türkiye'yi kurtaran, 
Eşsiz yüce Atatürk. 


Naime ÇAKMAK 


ADIYAMAN ORTAOKULU 


Nurettin TOSUN -GAZİANTEP 


TURKMEN 
BURDUR 


KÖY YOLUNDA 
Bir güzellik gördüm tabiatta Şipşirin uzanmış ova, yayla dağ Vadiler bir yanda, uzak yamaçta Bir diyar gördüm, köy yolunda 


Sararan ekinler altın olmuş Başağında buğdaylar dostluk kurmuş Tarlasında elleri nasır olmuş 

İnsanı gördüm ben, köy yolunda 


Toz, toprak nefesine karışmış Hepsi de toprağa ANA gibi sarılmış Ekmeğini taştan çıkarmaya alışmış Çalışanı gördüm ben, köy yolunda 


hi OKULUM ç 


İlk gün girdiğimizde kapından 

Sevinçle sınıflara dolmuştuk ai Her ilerleyen günle biz IT 

Birlikte kardeş olmuştuk. & 


Hayatta aradığımız her şeyi Dee eh Sevinci, mutluluğu neşeyi. Dü o <1 Birbirinden önemli bilgileri e in 0G.) 
İşte bu çatı altında bulduk. gili Il 


Daima birlikte gülüp ağladık. 
Arkadaşlığımızı kutsal iplerle bağladık. 
Birbirimizi kardeş bilip, 

Öğrenciliğin bütünlüğünü sağladık. 


Okulumu, arkadaşımı hep sevdim ben severim. 
AAyrılmaktan korktuğumu haykırmak isterim. 
Öğretmenimi özleyince neylerim. 

Benim biricik okulum, güzelim. 


Her zaman bugünkü gibi Mutluluk içinde olalım. 
Hiçbir zaman unutulmayıp, Daima dost kalalım. 


S.Alp-ADAPAZARI 


Nebahat SERT 
ESKİŞEHİR 


ÖĞRETMENİM 


Daha küçükcükken 
Okul nedir bilmezdim. 
Sevgili öğretmenim 
Öğrettin bana her şeyi. 
Sabahleyin erkenden 
Okuluma koşarken, 
Günaydın öğretmenim, 
Diyerek baktım, 

Güneş yüzüne, 
Aydınlandı karanlığım 
Birden bire. 
Dağarcığımın kaynağı 
Bilgi pınarımsın 

Sevgili öğretmenim 
Beni benden iyi bilensin, Biricik öğretmenim. 


Oya ALPAN 
Oltu ERZURUM 


Elif Emine ÖZKENDİR 
ADANA 


(OLCAYTÖRE 
&5 
— 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e 
Kaplumbağalar 


On kaplumbağadan ikisi kardeş. Kardeş olan kaplumbağalar tümüyle birbirlerine benziyorlar. Kardeş olan ka plumbağa- 


lar acaba hangileri. 


$omaırı kurtaralım 


Çomarın başı dertte. Yararnaz çocuklar ku yruğuna bir şey Ioağlamışlar. Ahımet yardım etmek: isitiyor ama kar ma- SS karışık ipler ara- ——— sında köpeği.n kuyruğuna bağlı olan şeyin ne olduğunu bir türlü bulamıyor. Tencere, çaydanlık, süzgeç ve tayadan hangisi Ço - mar'ın kuyıruğuna bağlı dersiniz? 


BİLMECE 


Eşitliği sağlayın 


Her sırada rakamlar arası- na işlem işaretlerinden uygun olanları koyarak eşitliği sağlamak mümkün. Meselâ ilk sırada iki yere de () işareti konarak eşitlik sağlanıyor. 
10 dan 2 çıkınca 8 kalıyor, 8'- 
den de 4 çıkınca sonuç 4 
oluyor. 

Siz de diğer sıralarda *, - 


., : Ve X işaretlerinden uy- 


gun olanları kullanarak eşitliği sağlayabilirsiniz. 


10- 2. 4-4 
10 4—) 
10 4-7 
10 4-3 
10 4-5 
10 4-8 
10 2 4-9 
10 2 4-12 
10 2 4-16 
10 2 4-16 
10 2 4-20 
10 2 4-4 
10 2 4-32 
10 2 4-43 
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( HATTINA 


BDURRAHMANOĞLU 


BULMACA 


6002-500-5095 
SOx 009-0600 
.05:000- DO” 
Şifreli sayılar 


Bu işlemlerde her şekil bir rakamı gösteriyor. Hangi şeklin hangi sayı yerine kullanıldığı bulunünca bütün işlemler doğru çıkıyor. 


Elimizdeki ipucuna göre soldan sağa en alt sıradaki toplamanın sonucu 945. 


Bu şekillerin hangilerinin olduğunu bulup yerlerine karşılıklarını yazdıktan sonra yukarıdan aşağı orta sıradaki toplamaya dikkat ederseniz bu şeklin sayı değerini daha iyi öğreneceksiniz. O şekli gördüğünüz yerlere de rakam karşılığını yazıp en alt sıradaki toplamaya (bakarsanız o hangi şeklin 7 yerine kullanıldığını kolayca anlayacak ve diğer işlemleri de yavaş yavaş çözebileceksiniz. 
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Dikkatinizi ölçün 


İki resim ilk bakışta aynı gibi görünüyor. Fakat aralarında sekiz fark var. Deneyin bakalım ne kadar sürede bu farkları bulacaksınız. 


Çift harfler 


Harflerin ara- Harflerden Ssıralarsanız bu sında bir meyve çifl olanları bu- meyvenin ne ol ismi gizli. lup bunları duğunu öğrene 


uygun şekilde bilirsiniz. 


ANSİKLOPEDİSİ 


e Çağlar boyunca yıldızların esrarını çözmeye çalışanlar 


e Hezarfen Ahmet Çelebi'nin kartal kanadından Apollo'ya kadar uzay araçları 


e Dünyamızın etrafında dolaşıp duran uyduların gizli görevleri 


*Gezegenlere yolculuk ve uzay istasyonları e Ay şehrinde kimler oturacak? 


6 Santimetrenin milyarda birinin 
yüzbinde biri kadar küçük olan 'varlık nedir? 


e Uzaydan alınan ve uzaya salınan mesajlar 


Bütün bu konular belgeleriyle, baştan başa renkli resimlerle 


Refik ÖZDEK'i erzirleleleği UZAY 


ANSİKLOPEDİSİ'nde 


Fiyatı: 1500.-TL 


00. TL. peşin, DOĞU PAZARLAMA REKLAMCILIK ayda 400. TL, taksiden VİDEO İŞLETMECİLİĞİ 


Ş e SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
almak isteyenler için Selânik Cad. No: 10/19 


isteme adresi: Kızılay- ANKARA Tel: 17 45 39 


